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{OE ZIT HET TOCH

 PETER DE BRUIINE IN GESPREK MET EDJAN WESTERMAN




Het lijkt alsof het onderwerp Israél steeds vaker tot
spanningen leidt binnen kerken en gemeentes. Mensen
met een hart voor zending en evangelisatie, raken op tilt
als Paulus’ woorden ‘geheel Israél zal behouden worden’
(Romeinen 11:26) te veel worden benadrukt. ‘Buiten Jezus
om is er geen redding’, is hun al even Bijbelse antwoord. En
dan zijn er lieve broeders en zusters die zoveel van Israél
houden dat andere, even lieve broeders en zusters er weer
de kriebels van krijgen. Hier en daar besluiten christenen
de sabbat te gaan houden. Het is te begrijpen dat veel
voorgangers het onderwerp Israél om de lieve vrede wil op
een laag pitje zetten. Eén keer per jaar een Israélzondag,
en hier en daar een preekje over Gods beloftes aan het
Joodse volk, maar vooral geen stellige uitspraken over het
hedendaagse Israél.

Ik praat erover met Edjan Westerman, emerituspredikant en
auteur van het stevige boek De Messias Leren, dat eind vorig jaar
verscheen. Het is geen gemakkelijk boek, maar al lezend begrijp ik
al snel dat Edjan iets wil vertellen dat alle vragen uit mijn inleiding
overstijgt. Edjan: ‘We moeten de Bijbel opnieuw leren lezen op
een manier die we zijn kwijtgeraakt, maar die oorspronkelijk bij
de schrijvers wel aanwezig was. Jezus, Israél en de volken zijn
begrippen geworden die we van elkaar hebben losgemaakt. En
het valt niet mee om zo'n vastgeroest denkpatroon los te laten en
Gods weg met deze wereld op de oorspronkelijke manier te leren
lezen.” Mijn nieuwsgierigheid is geprikkeld. Edjan wil me graag
helpen, en zo raken we in gesprek en ga ook ik beetje bij beetje
‘De Messias Leren’.

Dat de wereld onderhouden wordt en bij elkaar
gehouden wordt door het gebed van deze ene Jood,
die aan de rechterhand van de Vader zit, is voor veel

christenen zelfs een aanstootgevend evangelie.

Zoektocht

Edjan blijft niet steken in de polemiek van voor- of tegenstanders
van Israél. Hij neemt je mee in zijn eigen zoektocht van vele jaren
als theoloog en gemeentepredikant: ‘Ik heb mijn boek geschreven
om op te roepen tot een herbezinning binnen de kerk, een
opnieuw leren lezen van Gods weg met Israél en de volken. Na de
Tweede Wereldoorlog hebben christenen uit de heidenen (ook hier
in Nederland) de schok moeten verwerken van de Holocaust. Deels
uit schaamte en schuldbesef, maar ook uit Bijbels gefundeerde
sympathie met het overblijfsel van de Joden, dat terugkeerde

naar het beloofde land, stond Israél plotseling weer op de kaart,
letterlijk en figuurlijk. Daarbij kwamen ook veel emoties kijken,

we zagen Israél als de kleine David en de Arabische wereld als de
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grote Goliat. Maar nu Israél na zeventig jaar een sterke natie is,
sluipen de oude denkpatronen de kerk weer binnen. Er zijn zelfs
theologen die het nu hebben over de “herdefiniéring van het volk
van God". Zij zeggen dat er geen plaats meer is voor exclusiviteit,
voor één bepaald land of volk dat God uitverkiest. Dat was voor
een bepaalde tijd nodig, maar sinds Jezus heeft God de hele
wereld op het 0og.’

Niet nieuw

‘Deze gedachtegang is niet nieuw, maar vormt de onderstroom
van de theologie van de kerk vanaf het Concilie van Nicea in 325.
Israéls rol was uitgespeeld. Voortaan is Israél uit het heilsplan van
God verdwenen. Van de schepping en de zondeval, springen we
met een enorme vaart over het Oude Testament heen — zoals

dat ook in de Apostolische Geloofsbelijdenis het geval is —, van
Abraham “de vader van alle gelovigen” komen we in één keer
uit bij Jezus. Dat is in het kort het verhaalschema van “de kerk”
geweest. Zo vind je het ook terug in evangelisatiemethodes als
de Vier Geestelijke Wetten, de Alpha-cursus enz. enz. Het Joodse
volk heeft als “draagmoeder” van het heil zijn functie vervuld.
Alleen de Joden die dit aanvaarden, horen nog bij het plan, maar
verschillen in wezen niet van heidenen die Jezus aanvaarden.

De Messiaans-Joodse theoloog Mark Kinzer zegt: “De kerk heeft
zeventienhonderd jaar lang Joden in feite voor deze keuze gesteld:
voor Jezus en tegen de God van Israél. Op een paradoxale manier
was zo het ‘nee’ van Joden tegen Jezus, vaak een ‘ja’ voor de
God van Israél!” Die vreemde, on-Bijbelse tweespalt hebben wij
heidense christenen gecreéerd.’

Universele boodschap

‘De boodschap over Jezus hebben wij als kerk geminimaliseerd tot
een universele boodschap waarin voor het volk Israél geen plaats
meer is. Het Jood-zijn van Jezus heeft in feite geen bijzondere
betekenis voor ons. Dat God gekozen heeft voor het Joodse volk
om de Messias uit voort te brengen, dat er op dit moment een
Jood aan de rechterhand van God zit, lijkt voor de kerk van alle
eeuwen niet van belang. Dat de wereld onderhouden wordt en

bij elkaar gehouden wordt door het gebed van deze ene Jood, die
aan de rechterhand van de Vader zit, is voor veel christenen zelfs
een aanstootgevend evangelie.

Hoe belangrijk is het dat Jezus een Joods lichaam kreeg? Zo
belangrijk dat de almachtige God er al voor koos toen Hij het
universum schiep. Israél is het uitroepteken achter alles wat God
tot dusverre gedaan had, vanaf de eerste dag van de schepping.
God zet achter alle woorden die Hij heeft gesproken in Tenach (het
Oude Testament) een uitroepteken doordat Hij zijn Zoon een Jood
laat worden. Waarom? Omdat God vanaf het begin besloot om de
wereld te zegenen vanuit het priestervolk Israél. “Het heil is uit de
Joden”, is zo'n zin die we wel kennen. Dat is geen gebeurtenis uit
het verleden, maar het heil is nog steeds uit de Joden! Jezus vormt
het hart van dit heil. Het hele priestervolk van Israél is bedoeld tot
zegen van de wereld. Dat gebeurt in de Messias en ook via zijn
broeders in het vlees. Daarom zullen de Joden Hem ooit zien en
gerekend mogen worden tot de kring die behouden wordt. Hoe
dat gebeurt, blijft een mysterie.’
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Een heel ander verhaal

‘Een Joods-orthodoxe vrouw vroeg mij eens hoe ik dan wel

dacht over de Messias en de rol die het Joodse volk volgens de
Schrift speelt. Ik vertelde haar over het Bijbelse verband tussen de
Messias en Gods beloftes voor de Joden en de volken. Haar reactie
was: “Ja, dan wordt het wel een heel ander verhaal.” Want als
Jezus als de Eersteling van Israél het verbond met God ten volle
heeft geleefd en vervuld, dan heeft Hij als de Messias dus ook
alles te maken met de verkiezing van Israél. Dan heeft Hij ook te
maken met de terugkeer van de Joden naar het land en met de
instandhouding van het volk door alle eeuwen heen. Dan heeft

Hij te maken met de blijvende plaats van het volk Israél. Dan heeft
Hij te maken met de stad van God. Dan is Jezus dus niet het einde
van de Joodse rol in het heilsplan van God. Dan heeft God dus niet
het schaakbord verwisseld, maar praten we over één en hetzelfde
plan van God.’

Gods eeuwige trouw

‘Hoe hebben we ons zo kunnen vergissen als kerk door te denken
dat God zijn beloftes geeft en ze vervolgens weer intrekt? Waar
blijft Gods eeuwige trouw als die niet voor Israél geldt? Inderdaad,
God heeft vanaf dag één het heil van alle volken op het oog, en
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Israél was vanaf dag één het middel en voorbeeld om zijn liefde
aan de hele wereld bekend te maken. Hij heeft de mensheid
willen zegenen vanuit het midden van de aarde, waar een volk
van priesters woont, dat Hij wil gebruiken om de hele aarde te
zegenen. Elke niet-Jood die in Jezus de Messias gelooft, wordt
mede-erfgenaam van die zegen. Met de klemtoon op mede. Dit
inclusieve heilsplan is misschien lange tijd verborgen geweest,
maar het kan niet zo zijn dat we in deze tijd, waarin profetieén
letterlijk in vervulling gaan, onze ogen blijven sluiten voor dit
geheimenis.’

Soort hobby

"We zien helaas dat de traditionele reformatorische en
evangelische theologie niet inclusief denkt met het oog op Israél.
Over de kleine groep christenen binnen de kerken en gemeentes
die Israél een belangrijke functie toekennen, wordt vaak gezegd:
“Die hebben iets met Israél.” Israél wordt beschouwd als een soort
hobby. Ik geef toe dat mensen die van Israél houden zich soms
wat vreemd kunnen gedragen. Dat komt meestal omdat ze zelf
niet goed kunnen uitleggen hoe het nu precies zit met Israél en
Gods heilsplan. Maar voor iedereen geldt dat we nog maar weinig
begrijpen van de diepe Bijbelse verbinding tussen de roeping van




Israél, het heil van de Messias en Gods handelen in Israél en in de
wereld. We moeten ophouden met elkaar te verketteren. Ook met
de bewering dat de kerk van alle eeuwen een samenzwering zou
hebben gesmeed tegen Israél en de Joden. Ik denk eerder dat wat
er in de kerkgeschiedenis is gebeurd een collectieve verblinding is
geweest. Helaas heeft die verblinding vaak geleid tot anti-Joodse
gevoelens en antisemitisme. Een sentiment dat al bestond voordat
Jezus leefde. De kerk heeft zich laten misbruiken en een theologie

Inderdaad, God heeft vanaf dag één het heil van alle
volken op het oog, en Israél was vanaf dag één het
middel en voorbeeld om zijn liefde aan de hele wereld
bekend te maken.

ontwikkeld die Joodse tradities en geloofsbeleving buitensloot.
Deze neiging keert telkens met vlagen terug, en opnieuw lijkt er
zo'n golf aan te komen. We zullen opnieuw worden gedwongen
om duidelijk te kiezen voor het plan van God. Daarom moeten
we ons verdiepen in het geheimenis waarover Paulus spreekt in
Romeinen 11.

Twee bewegingen

‘Er is een krachtige beweging onder theologen en in allerlei kerken
die het zogenaamde christen-zionisme als een moderne vorm

van ketterij wil bestempelen. Maar er is ook een beweging van
toenadering en eenheid tussen Joden en christenen. Eind vorig jaar
hebben ruim vijfentwintig vooraanstaande rabbijnen een verklaring
ondertekend waarin ze erkennen dat de christelijke kerk een door
God gegeven roeping vervult om de wereld bekend te maken met
de God van Israél. En vijftig jaar geleden heeft de katholieke kerk
in het Tweede Vaticaanse Concilie het belangwekkend document
“Nostra Aetate” gepubliceerd waarin het volk Israél wordt erkend
als het door God verkozen volk. Gods verkiezing van dit volk is niet
ongedaan gemaakt. Ik hoop dat we op een diepere manier naar
Jezus leren kijken, en dat we gaan ontdekken dat er een verhaal
blijkt te zijn dat het “oude” verhaal van de kerk compleet maakt.
Nu zijn al die verhalen nog gefragmenteerd. Dat baart mij zorgen.
Er zijn mensen met een hart voor Israél, met een hart voor zending
en evangelisatie, er zijn mensen met een hart voor orthodoxe
Joden, anderen hebben alleen contact met Messiaanse Joden.

Mijn boek is een pleidooi om al die werelden bij elkaar te brengen.
Want er is maar één verhaal, en in dat verhaal is Jezus nog steeds
de Koning der Joden.’

Hebron

In mijn boek laat ik zien dat er een parallel is te zien tussen koning
David en Koning Jezus. Net zoals David ruim zeven jaar lang in
Hebron koning was, en nog niet alle stammen hem erkenden

als koning, zo is het ook met Jezus. Ook bij Jezus is er sprake

van een Hebron-koningschap. Hij is de Koning der Joden. Ook
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als tot nu toe nog maar een deel van het Joodse volk Hem heeft
herkend. Maar net als bij David komt er een tijd dat het Jeruzalem-
koningschap ook voor Jezus zal aanbreken. Nog is Hij niet ten
volle de Koning-in-Jeruzalem. Eerstelingen uit Israél verzamelen
zich rond Hem, samen met een grote menigte uit alle volken.
Maar heel Israél zal volgen. Ik denk dat we ons bevinden in het
tijdperk van het Hebron-koningschap van Jezus. Het Hebreeuwse
woord Hebron betekent ‘vereniging’. In Hebron moest David
wachten op de vereniging van het hele volk. In deze tijd van het
Hebron-koningschap van Jezus wordt eveneens gewacht op de
eenheid. De eenheid van heel Israél en de eenheid van Israél met
die ontelbare schare uit alle volken. Met het oog daarop bidt Jezus
het Hogepriesterlijk gebed uit Johannes 17: “Vader Ik bid dat zjj
allen één zijn, zoals U en Ik één zijn.” Jezus is de Koning van de
Joden, maar Hij wacht nog tot dit aan heel Israél geopenbaard

zal worden. De dag waarop heel Israél zal zien wie Hij is, zal de
opmaat zijn tot zijn koningschap in Jeruzalem.’

Voorbeeld

‘Moeten degenen die zeggen Hem te volgen dan niet een
voorbeeld van die eenheid zijn? In het Hebron-koningschap

van Jezus past niet dat niet-Joodse christenen elkaar de tent
uitvechten. We moeten samen erkennen dat we verblind zijn
geweest en ten dele verblind zullen blijven totdat Jezus terugkomt.
Jezus heeft zijn eigen Bergrede vervuld en zo eeuwenlang de kerk
gezegend, zelfs toen wij Hem van zijn Joodse identiteit beroofden.
Jezus heeft geheel vrijwillig zijn Joodse mantel laten afnemen

uit liefde voor de mensheid. Misschien wel omdat wij heidenen
anders nooit het evangelie hadden aangenomen. Maar Hij is en
blijft de Koning der Joden. Hij houdt zijn volk in stand en helpt
het om dicht bij de Thora, de onderwijzing, te blijven. Als mede-
erfgenamen wordt het tijd dat wij de Hebron-eenheid met hen
zoeken onderweg naar Jeruzalem.’ ©

Kijk op pagina 30 naar de aanbevolen boeken voor een recensie
van ‘De Messias Leren’. Meer informatie: www.messiasleren.n!




